
 
 
Vertrouwenspersoon 
 
Onze club vindt het belangrijk dat iedereen met vragen, twijfels, opmerkingen of klachten hier met 
iemand over kan praten. Daarvoor hebben we een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Onze 
vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen op de club die iets kwijt wil over alles wat te maken 
heeft met grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, 
bedreiging en geweld. 
 
Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook bij iemand anders zien 
gebeuren. Ook dan vragen we je om contact te leggen met onze vertrouwenscontactpersoon.  
Bij een vermoeden van seksuele intimidatie ben je zelfs verplicht om dit te doen bij het bestuur van 
de vereniging. 
 
Onze vertrouwenscontactpersoon gaat zorgvuldig om met jouw verhaal.  
Zij: 

• Luistert met zorg en aandacht; 

• Bespreekt samen met jou de volgende stappen om je te helpen. Dat wat jij met de 
vertrouwenscontactpersoon bespreekt, is vertrouwelijk, maar soms kan het zijn dat zij hier 
vanaf moet wijken: 

o Bijvoorbeeld als je vertelt dat je betrokken bent bij een ernstig strafbaar feit of als 
andere leden gevaar lopen. De vertrouwenscontactpersoon moet het bestuur hier 
dan over informeren; 

• De vertrouwenscontactpersoon is, net zoals iedere andere inwoner van Nederland verplicht 
om ernstige misdrijven te melden bij de politie. 

 
In contact komen met onze vertrouwenscontactpersoon? Wij stellen haar graag aan je voor: 
Kathy van den Boom 
Tel: 0626960121 
Email: kathy@blub.net 
 

 
Even voorstellen 
Veel van jullie kennen me vast al van de clubritten. 
 
Ik ben Kathy van den Boom en sinds maart 2023 lid van  
TFC Weesp, nadat ik de Start2Bike-cursus heb gevolgd. Als ik 
niet op de fiets zit, werk ik als huisarts en huisartsdocent, en 
heb ik daarnaast een opleiding tot begeleidingskundige 
afgerond. 
 
Als vertrouwenscontactpersoon binnen de club hoop ik een 
veilig en vertrouwd aanspreekpunt te zijn voor iedereen die 
daar behoefte aan heeft — of het nu gaat om iets kleins of 
iets wat je liever niet alleen wilt dragen. 
 

 


